In Harry Potter komen vier typen mensen voor die het geestelijke pad gaan, hoewel
er maar €én is die het pad van bevrijding gaat. De spoken zijn uitstekende
vertegenwoordigers van het pad van bevrijding, hoewel zij kennelijk hebben gefaald.
Vrijwel alleen Haast Onthoofde Henk symboliseert hen die het pad van bevrijding
gaan. Hij maakt deel uit van het huis Griffoendor. Het huis van de dapperen, dapper
genoeg om hun leven te geven om bevrijding te verwerven. Zoals De Alchemische
Bruiloft ons laat zien moet men dapper genoeg zijn om zijn onthoofding onder ogen
te zien. Ongelukkig genoeg verloor Henk zijn moed, toen het erop aankwam zijn hoofd
te verliezen. Hij maakte zijn taak niet af.

De Dikke Monnik vertegenwoordigt hen die het pad van Huffelpuf gaan. Kennelijk
ontwikkelen deze mensen zich in geestelijk opzicht door middel van religie. Zij zijn
nogal volgzaam. De Dikke Monnik heeft tenslotte de belofte gedaan van armoede,
kuisheid en gehoorzaamheid. Deze mensen hebben een eenvoudig geloof en doen
wat hen gezegd wordt. Misschien faalde de Dikke Monnik omdat hij te veel van goed
eten hield...

De Grijze Dame vertegenwoordigt Ravenklauw. Wij weten niet veel over haar, maar
wij weten wel dat de Ravenklauwen heel scherpzinnig en geleerd zijn. Dit zijn
klaarblijkelijk mensen die geestelijke ontwikkeling zoeken door intellectuele activiteit.
Zij zijn filosofen en beoefenaren van de logica. Het intellect is echter niet de juiste
basis voor bevrijding. Allereerst moet er de nieuwe ziel zijn. Misschien staat ‘grijs’ hier
ook voor ‘goed’. Net zoals Remus Lupos, als de grijze koning, goed is.

De Bloedige Baron is een mysterieuze figuur, net als de Zwadderaars. Zijn kleren
zitten vol bloedvlekken, wat wel voldoende zegt. Hij vertegenwoordigt hen die
bevrijding zoeken door occulte praktijken. Als zij falen eindigen zij bloedbevlekt.
Sneep is een uitstekende Zwadderaar.



